
Een zegening naar Kris Gelaude 

Moge het goede dat we je willen wensen 
worden wat het hoort te zijn: 
een zegening. 
En daarom 
laat het je tegemoetkomen 
als een warme omhelzing, 
laat het klinken als een deuntje 
om mee op te staan, 
laat het de gordijnen van je hart 
wijd open schuiven, 
laat het je blik op de wereld 
ondanks alles mild houden, 
laat het je toewenden 
naar het mooie en het positieve, 
laat het je onbevangen maken 
voor het onverwachte, 
laat het genoeg geestdrift wekken 
om je aan iets nieuws te wagen, 
laat het je de adem geven 
die je nodig hebt voor onderweg, 
laat het je uitnodigen 
om af en toe eens om te zien 
en met een glimlach 
de vele zegeningen te ontdekken. 

57ste NIEUWSBRIEF december 2025 

Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap, 
Beste sponsors,  

Allereerst willen we jullie een Zalige Kersttijd wensen 
en een goede start van 2026! 
Tevens wensen we dat jullie zowel in jullie familie als in onze 
geloofsgemeenschap “Thuis mogen komen”. 

Met deze 57ste PAST HET 

 danken we je van harte voor de blijvende financiële steun.
We zijn blij dat er ingegaan is op de vraag om het bedrag van
jullie doorlopende opdracht wat op te trekken.
(In het kadertje hieronder vind je de juiste naam van de rekening.)

 laten we Lieve en Jessica aan het woord. Zij vertellen wat
“Thuiskomen” voor hen betekent. Veel leesplezier !

Giften voor onze vzw zijn heel welkom via: 

- een overschrijving of doorlopende opdracht op het rekeningnummer:
BE74 7755 9270 7407 van "Pastorale Animatie, geloofsgemeenschap", 

Tereken 5A, 9100 SN 
- een bedrag, onder gesloten envelop, aan de vzw Pastorale Animatie,

af te geven op het secretariaat of in de brievenbus van pastorij Tereken

VZW Pastorale Animatie  
geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken 
Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas 
Ondernemingsnummer 460 186 707 
RPR Gent, afdeling Dendermonde 



THUISKOMEN  getuigenis van Lieve Van Driessen 

Het staat me nog goed voor de geest: 
de eerste keer dat ik naar Tereken kwam voor een gesprek. 
Zou me dat daar wel liggen? Hoe zijn die mensen daar met dat 
vreemd Waaslands dialect? En zal ik mij daar wel thuisvoelen? 
Best spannend was het dus om mijn vertrouwde omgeving achter te 
laten en ergens als nieuweling aan de slag te gaan.  
Maar kijk, zoveel jaar later ben ik hier nog.  
Mocht ik mij ondertussen hier niet welkom geweten hebben,  
ik was wellicht niet gebleven. 

Kan ik dus zeggen dat ik mij hier thuisvoel? Ja zeker! 
En dat is vooral te danken aan allen  
die mij als beginneling bemoedigd hebben  
door mij zoveel kansen te geven 
en met mijn fouten en tekortkomingen wisten om te gaan. 
door de vele tekenen van aanvaard zijn, 
door de vele gesprekken die gevoerd werden 
waarin respect en waardering de toon voerden. 

En zo komt het dus dat ik bij wijze van spreken parochianen ook als 
vrienden kan benoemen, 
mensen die ik graag begroet als ze naar de viering komen, 
of een zwaai geef vanop de fiets 
of er graag even halt voor houd als we elkaar toevallig ontmoeten. 

Maar het is niet alleen vriendschap die ik ervaar. 
Dat ik me hier thuis voel,  
komt ongetwijfeld ook voort vanuit eenzelfde basis. 
We weten immers van elkaar dat er Iemand is die ons hierin draagt, 
voortstuwt, en ons mettertijd welkom heet, waar of hoe dan ook. 

Op de website van Otheo las ik: “Thuiskomen in het geloof doe je 
immers in een gemeenschap die leeft en draagt, die begeleidt en 
aanwezig is”. 

Wel, laten we daar samen aan blijven werken, 
zodat steeds meer en meer mensen zich bij ons 
thuis voelen en ontdekken wat dat voor hen en 
ons betekent. 

Dank je wel dat jij, op jouw manier, daar mee 
wilt voor zorgen. 

Van harte!   Lieve 

Wat betekent thuiskomen voor Jessica 

Thuiskomen is als het aanmeren in een veilige haven na een lange 
reis. Het is de diepe, geruststellende zucht van aankomst, wetende 
dat ik nu écht mezelf kan zijn. En dat is precies het gevoel dat ik hier 
heb op de pastorij, als deel van het team. 

Dit is een plek waar acceptatie niet slechts een beleefd gebaar is, 
maar de fundering van ons samenzijn en onze missie. Het maakt niet 
uit waar ik vandaan kom, welke fouten ik heb gemaakt, of welke 
twijfels ik met me meedraag; iedereen accepteert je hier 
onvoorwaardelijk. 

Het mooiste geschenk van deze thuis is het luisterend oor dat ik er 
altijd vind. De deur staat altijd open voor een goed gesprek, een 
moment van stilte, of een kop koffie. Je hoeft je zorgen niet aan de 
kapstok te hangen; ze mogen er zijn of het nu gaat om een 
vreugdevolle mijlpaal, een knagende zorg of een diepe levensvraag, 
er is altijd iemand die de tijd neemt om écht te luisteren. Je wordt 
hier gestimuleerd in je talenten en mag fouten maken. Dat is de enige 
manier om te groeien. We ondersteunen elkaar in onze taken en 
dagen elkaar uit in onze visie. 

Ik kom niet zomaar werken, ik kom 'thuis' in een warme 
gemeenschap die je rugdekking geeft, je aanmoedigt en je 
onvoorwaardelijk steunt in je opdracht. 

Jessica (secretariaatsmedewerker)


